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De subtiele sensualiteit van llse D'Hollander

Stilaan leert de wereld de te jong
gestorven schilderes Ilse D’'Hollander
kennen. Een nieuw boek van
uitgeverij Hannibal focust nu op haar
werk op papier.

Toen Ilse D’'Hollander (1968-1997) op haar
29ste uit het leven stapte, was ze buiten
Oost-Vlaanderen nauwelijks bekend. Nu
tonen internationaal vermaarde verzame-

Zonder titel, 1996 ©THE ESTATE OF ILSE D'HOLLANDER

laars en galeriehouders belangstelling
voor haar stille, abstracte werk.

Bij het doorbladeren van het boek Ilse
D’Hollander, Works on Paper moet ik
onwillekeurig denken aan grote schilders
zoals Rubens, Velazquez of Rembrandt.
Ook bij hen zie je stiekeme borstelstreken
waarbij de verf gewoon verf mag zijn. De
staart van een paard kreeg een wellustige
swing of een kanten kraag werd herleid
tot een sensuele veeg zinkwit.

In de twintigste eeuw, na de introduc-
tie van de abstracte kunst, konden arties-
ten het zich permitteren zich enkel en
alleen aan die subtiel vermomde zinne-
lijkheid over te leveren. Raoul De Keyser
(1930-2012) was een schilder van bij ons
die daar een meester in was. Tussen De
Keyser en D'Hollander gaapt meer dan
één generatie. Toch waren ze met elkaar
bevriend en ademt het werk van
D’Hollander helemaal de geest van De
Keyser. Maar het oeuvre waarop het boek
focust, is grotendeels ontstaan in een
tijdspanne van een tweetal jaren, terwijl
dat van De Keyser een trage ontwikkeling
kende.

Aanraking, aarzeling,
spanning, momenten van
elektrisch contact, het zit

er allemaal in

De associatie met De Keyser is de Duitse
curator Julian Heynen, die samen met De
Morgen-journalist Eric Rinckhout een
essay schreef voor het boek, niet ontgaan.
Heynen ziet ook het werk van Nicolas de
Staél nazinderen bij D’'Hollander, al voegt
hij eraan toe dat het identificeren van ver-
wantschappen altijd onbevredigend blijft.
Dus concentreert hij zich op het summiere
dater te zien is, namelijk de subtiele sensu-
aliteit van de kleurvlakken - het petrole-
umblauwgroen! - en de manier waarop de
gouaches zijn geschilderd. Aanraking, aar-
zeling, spanning, momenten van elektrisch
contact, hetzit er allemaal in.

Demonen
In zijn uitstekende bijdrage zit Rinckhout
de jonge schilderes, die in de Zwalmstreek
woonde en werkte, iets dichter op de huid.
Volgens hem kunnen we het werk onmo-
gelijk los zien van haar persoonlijkheid.
‘In haar werk trok ze zich terug als in een
huis, om er de rust, orde en beheersing te
zoeken die ze in haar hoofd soms niet
vond. Bij periodes was ze psychisch erg in
de war. Dan probeerde ze alleen al door te
schilderen haar demonen te bezweren.
Ook Rinckhout zoekt referenties en
noemt onder anderen Léon Spilliaert.
Ongetwijfeld had hij daarbij een verticale
compositie voor ogen, met paarlemoer en
andere grijzen, waaruit de zilte geur van
de Noordzee opstijgt (p. 169). Het lijkt een
openstaande deur of raam met uitzicht op
de ijle grijze lucht en de grauwe Noordzee.
Dus ja, Spilliaert, waarom niet, eigenlijk?
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